Gebed van de Dag donderdag 26 november 2020

(kerk open 8.30 — 9.00 uur)

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Heere, Open mijn lippen En mijn mond zal Uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang moet Uw Naam worden geloofd.
God, kom mij te hulp, Heere, haast U mij te helpen

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen de eeuwen. Amen.

Luisterlied Psalm 24 | Michael Neale, Jonathan Walker
https://www.youtube.com/watch?v=00ll1Wm4vzk

Schriftlezing Genesis 27:18-30
(Genesis / Bereesjiet 25:19 — 28:9, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Toledot ( ‘Geslachten’)

STILTE

Psalm 25:2 (De Nieuwe Psalmberijming)

HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen,

help mij in uw spoor te gaan — = .
God, U bent het die mij redt. Hebreeén 11:20

Hele dagen, hele nachten

ben ik hoopvol in gebed: Door het geloof heeft Izak zijn zonen
altijd blijf ik U verwachten. Jakob en Ezau gezegend, met
Gebed betrekking tot toekomstige dingen.

Gezegende God,

die spreekt met gezag,

behoed de plaats waar wij wonen,

haar bestuurders

en haar bewoners.

Dat zij allen in wijsheid toenemen

ten behoeve van een rechte samenleving.
Wees met hen die vallen

tussen de wal van de wet

en het schip van staat,

de zoekers en de zwervers,

de vreemdelingen en bijwoners.

Schep ruimte voor een volledig leven
en maak ons strijdbaar in dienstbetoon.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting
Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

Doven van de kaars


https://www.youtube.com/watch?v=Ooll1Wm4vzk

